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Een gewoon leven,  
een eigen leven

We hebben mogelijkheden, ieder van ons heeft mogelijk heden. 
En net als ieder ander hebben we het recht om deze te 
ontwikkelen en te gebruiken. Om mee te doen in de maatschappij 
en er onze bijdrage aan te leveren. Om onze grenzen op te 
zoeken en fouten te maken, om dingen uit te proberen en risico 
te nemen. Want leven is groei en we hebben recht op een eigen 
leven. Mét of zonder hulp, liefst zonder, maar kan het echt niet 
anders dan mét.

Bij Philadelphia zijn we tot het inzicht gekomen dat 
deze tijd vraagt om een aanscherping van onze visie op ons 
werk. En dat is precies waar dit boekje over gaat. Over onze 
nieuwe visie. Geschreven vanuit ons streven om de beste 
zorg en ondersteuning te leveren aan de mensen die op ons 
vertrouwen. Want dat is en blijft de kern van waar wij voor 
staan. En dat verandert gelukkig nooit. 

3



Belangrijke 
ontwikkelingen
De samenleving is volop in beweging. De roep om meer 
participatie, de vergrijzing, meer diversiteit, nieuwe 
technologieën, een toenemende druk op de zorg. Om maar 
een paar ontwikkelingen te noemen. De meest relevante zijn: 

•  De nadruk op het recht om een eigen leven te leiden neemt toe 

	 	Gelijkwaardige	behandeling	van	mensen	met	een	beperking	is een	

steeds	belangrijker	maatschappelijk	onderwerp.	Het VN-verdrag	

‘Handicap’	versterkt	hun	rechten,	net	als	in	Nederland	de	nieuwe	

Wet	zorg	en	dwang.	Het	uitgangspunt	is het	recht	op	zeggenschap	

over je eigen leven, zoveel als kan. Daarnaast wordt ook de 

bescherming van ieders privacy steeds belangrijker: de strenge regels 

in	de	Algemene	Verordening	Gegevensbescherming	(AVG)	bepalen	

welke gegevens wij mogen delen en onder welke voorwaarden. 

Dat heeft	grote	invloed	op	ons	werk.

•  De invloed van technologie op ons leven wordt steeds groter

  De wereld wordt steeds digitaler. Dat levert uitdagingen op en 

biedt kansen. Mensgerichte technologie kan de kwaliteit van 

leven verbeteren.	Zorgen	voor	meer	onderlinge	verbinding,	de	

ondersteuning van de dagelijkse routine en de bevordering 

van de persoonlijke	ontwikkeling.	Slimme	inzet	van	technologie	

maakt het werk	makkelijker	en	zorgt	voor	meer	tijd	voor	

persoonlijke aandacht.
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•  De langdurige zorg mag niet te duur worden

	 	Drie	nieuwe	wetten	in	2015	-	Wet	op	Langdurige	Zorg,	Wet	

Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet zorgden al voor 

grote	veranderingen.	Steeds	meer	mensen	doen	een	beroep	op	

de zorg,	maar	meer	geld	uit	Den	Haag	is	niet	te	verwachten.	

•  De vergrijzing leidt tot krapte op de arbeidsmarkt 

  Hoe behouden we onze kwaliteit, als we het met minder 

medewerkers moeten doen? Hoe zorgen we ervoor dat mensen 

blijven	kiezen	voor	een	carrière	in	de	zorg?	Natuurlijk,	werken	

voor kwetsbare	mensen	is	sowieso	prachtig.	Maar	los	daarvan	

gaan we	die	uitdaging	aan	door	open	te	staan	voor	technologische	

en organisatorische veranderingen. En te laten zien dat we een 

interessante	en innovatieve	werkgever	zijn.	

Wat betekent dat voor onze rol? 

Al deze ontwikkelingen maken dat we ons werk echt anders moeten 

gaan doen. Daar komt heel veel bij kijken: innovatie, duurzaamheid, 

efficiency,	samenwerking;	we	pakken	het	allemaal	aan.	Maar	er	is	één	

ding voor ons essentieel. Meer en meer zijn we ons ervan bewust dat 

onze verantwoordelijkheid verder gaat dan zorg en ondersteuning 

alleen. Onze opdracht is groter. Wij zijn ervoor om mensen gelukkig 

te	laten	leven,	ze trots	te	laten	zijn	op	wat	ze	doen,	hun	eigenwaarde	

te	vergroten.	Dat	bereik	je	door	ze	zoveel	mogelijk	zelf	beslissingen	te	

laten	nemen	over	hun	eigen	leven,	ze	te	stimuleren	zo	onafhankelijk	

mogelijk te zijn van anderen. Ook van ons. Juist van ons. 

Dit	streven	naar	zoveel	mogelijk	zelfstandigheid,	eigen	zeggenschap	

en het recht op een eigen leven is de belang rijkste reden waarom wij 

onze visie hebben aangescherpt. Onze christelijke achtergrond, die 

ons	inspireert	tot	naastenliefde,	blijft	daarbij	ons	uitgangspunt.	
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Onze visie
Om een goede zorgverlener te zijn, moet je je in een ander 
kunnen verplaatsen. Daarom hebben we onze visie vanuit 
het perspectief van die ander verwoord. De zorg- en 
ondersteunings behoefte die daaruit naar voren komen 
geeft richting aan ons denken en doen. 
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Visie

Wij hebben mogelijkheden én beperkingen. Ieder van ons.  
Of we sterk zijn of slim, man of vrouw, jong of oud, christen, 
moslim of hindoe. Of we zorg verlenen of zorg ontvangen, 
ook dan, hebben we allemaal onze mogelijkheden én 
beperkingen. Waarom noemen ze ons dan mensen met 
een beperking? 

Wij hebben mogelijkheden, ieder van ons. En net als 
ieder ander hebben we het recht om die mogelijkheden 
te ontwikkelen en te gebruiken. Om mee te doen in de 
maatschappij en er onze bijdrage aan te leveren. Om onze 
grenzen op te zoeken en fouten te maken, om dingen uit 
te proberen en risico te nemen. Want leven is groei en 
we hebben recht op een eigen leven. Mét of zonder hulp, 
liefst zonder, maar kan het echt niet anders dan mét. 

Wij hebben aandacht nodig, ieder van ons. De aandacht van 
mensen die van ons houden. Die ons ondersteunen als het 
nodig is en ons weten los te laten als het kan. Deskundige 
mensen met een hart, op wie we kunnen vertrouwen. 
Die met ons genieten als we weer een stapje hebben weten 
te zetten. En ons nabijheid bieden op momenten dat we die 
nodig hebben. 

Het beste uit elkaar. Philadelphia.
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Keuzevrijheid en 
zeggenschap
Een ongewenste bijwerking van zorg is afhankelijkheid. 
Dat geldt al wanneer iemand tijdelijk in het ziekenhuis belandt. 
Maar het speelt nog sterker bij mensen die langdurige zorg 
krijgen. Natuurlijk, sommigen van hen zíjn afhankelijk door de 
zwaarte van hun beperking. Maar zelfs dan kan de zorg die zij 
krijgen het zicht op hun mogelijkheden belemmeren, hoe 
klein deze mogelijkheden ook zijn. Goede zorgverleners zijn 
zich daarvan bewust. Zij weten: iedereen heeft recht op 
een eigen leven. 

Zeggenschap	geeft	je	de	kans	om	je	identiteit	en	eigenwaarde	te	

ontwikkelen.	Zelf	invloed	hebben	op	je	bestaan	is	niet	alleen	een	

basisbehoefte,	het	is	één	van	de	belangrijkste	ingrediënten	voor	

een gelukkig	leven.	Daar	streven	we	naar,	ook	bij	mensen	met	een	

ernstige	meervoudige	beperking.	Want	zelfs	als	iemand	echt	niet	

kan kiezen,	dan	nog	kan	die	persoon	invloed	hebben	op	zijn	eigen	

situatie. Bijvoorbeeld door aan te geven wat prettig is en wat niet.

Een	voorbeeld	van	zelf	invloed	nemen:	Gerda,	die	een	lichte	

	verstandelijke	beperking	heeft,	wil	autorijles.	Hoe	gaan	we	daar	mee	

om?	Raden	we	het	af	omdat	we	bezorgd	zijn?	Net	zo	bezorgd	als	haar	

ouders? Als we dit zonder meer doen, dan ontzeggen we haar een 

mogelijkheid	nog	voordat	ze	dit	zelf	heeft	kunnen	onder	zoeken.	

In onze	visie	vinden	we	dat	oordeel	bij	het	CBR	hoort	te	liggen.	

Zij bepalen	immers	wie	in	Nederland	rijexamen	mag	doen.	Dat	geldt	

voor	Gerda	net	zo	goed	als	voor	ieder	ander.	Dat	kan	best	lastig	zijn;	

we zullen moeten omgaan met onze eigen bezorgdheid. En dat niet 

alleen. In lijn met onze visie zullen we ons daar ook hard voor maken 

in het gesprek met haar ouders.   
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Er blijven dilemma’s 

Hoe bepaal je de grens tussen verzorgen, ondersteunen, stimuleren 

en overnemen, tussen beschermen en loslaten? Deze dilemma’s 

schetsen we in twee andere voorbeelden: 

 

Ellen aan de wijn  

Ellen heeft een ernstige meervoudige beperking. Ze geniet van muziek 

en komt ermee tot rust na een dag vol prikkels. Door de week woont ze 

bij Philadelphia, in het weekend gaat ze naar haar ouders. Daar zijn 

allerlei vaste rituelen: naar de supermarkt, nagels lakken en Jan Smit 

luisteren. Als zus Karin langskomt, drinken ze met z’n allen een wijntje. 

Door de week zat Ellen vaak op haar kamer, lekker rustig met muziek. 

Zoals ze dat fijn vond. Dat wist en zag de begeleiding ook. Maar de 

moeder van Ellen wees de begeleiding ook op een andere kant van haar 

dochter. Een actieve kant waarbij ze erg geniet van de mensen en de 

reuring om haar heen. Haar moeder kreeg het gevoel dat de begeleiders 

eigenlijk te voorzichtig met Ellen omgingen. Zo vielen ze bijna van hun 

stoel toen ze hoorden dat Ellen in het weekend ook wel eens een wijntje 

dronk. En waarom niet? Dat is normaal bij haar thuis, en dus ook 

normaal voor Ellen. 

Moeder opende de begeleiding de ogen. Ellen werd meer betrokken bij 

activiteiten, er kwam meer afwisseling in haar dagprogramma. Ze kreeg 

meer invloed op haar eigen leven doordat haar familie meer context gaf. 

En de ‘Zoete Witte’ staat nu koud in de koelkast.  
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Dennis wil een mobiel 

Praatgrage Dennis is erg geïnteresseerd in mensen. Hij heeft een matige 

verstandelijke beperking en autisme. Thuis achter zijn computer zit hij 

vaak op Facebook, waar hij anderen volgt en foto’s kijkt. En nu vroeg 

Dennis om een mobiel. Zijn vader slikte drie keer; hij wilde Dennis 

beschermen tegen de gevaren van zo’n telefoon. Er kán ook van alles 

misgaan. Er kleven écht risico’s aan het gebruik van een mobiel.  

De begeleider is er met Dennis en zijn vader over in gesprek gegaan. 

Dennis had goede argumenten om een telefoon te willen. Hij kan het 

betalen. Hij houdt van het contact met anderen. Het maakt zijn wereld 

groter. Er is gekeken naar de voor- en nadelen. Door het enthousiasme 

van Dennis was het benoemen van de risico’s best lastig, maar uiteindelijk 

kregen ze dat inzichtelijk. Vader heeft zijn argumenten in het gesprek 

toegelicht. Ze kwamen er achter dat de mogelijke nadelen niet opwegen 

tegen het recht om het eens een poosje te proberen. Want Dennis was 

goed geïnformeerd. En, in dit geval, ook wilsbekwaam, want hij begreep 

de voor- en nadelen goed. Hij  kon dus prima zelf beslissen. 

Dus zijn we het gewoon gaan doen. Dennis heeft zijn eigen mobiel. 

En, gelukkig, het gaat ook perfect. Hij zit voornamelijk op YouTube en 

op Facebook. Zijn wereld is ontzettend verbreed. En hij geniet volop 

van het appen met zijn familie.

11



12



Onze waarden
Mensen die voor hun ondersteuning voor Philadelphia kiezen, 

moeten waar het maar kan hun eigen leven kunnen leiden.  

Niet	het	leven	dat	wij	voor	hen	bedenken,	niet	het	leven	dat	hun	

verwanten graag zien, maar hun eigen leven. Is dat met een eigen 

mobiele	telefoon,	dat	kijken	we	of	en	hoe	we	dat	gaan	organiseren.	

Past daar	zo	nu	en	dan	een	wijntje	bij,	dan	schenken	we	een	glaasje.	

En	natuurlijk	houden	we	elkaar	-	cliënten,	verwanten	en	begeleiders	

-	scherp.	Dat	de	telefoonrekening	niet	de	spuigaten	uitloopt	en	het	

wijntje niet een dagelijkse routine wordt. Om maar wat te noemen.  

In ons werk staat voor ons een aantal kernwaarden centraal:  

liefde,	lef	en	meesterschap	(‘weten	wat	je	doet’).	We	streven	daarbij	

naar een goede balans. Want:  

• Liefde	geeft	onze	zorg	warmte	en	aandacht.	 

Maar	liefde	alleen	veroorzaakt	afhankelijkheid.	 

• Lef	is	nodig	om	mensen	te	laten	groeien.	 

Maar	lef	alleen	leidt	tot	onverantwoorde	risico’s.	 

• Meesterschap maakt onze zorg solide.  

Maar	meesterschap	alleen	maakt	zorg	afstandelijk.
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Wat bedoelen wij met liefde? 

Philadelphia	betekent	naastenliefde.	De	passie	om	iets	voor	anderen	

te	betekenen,	maakt	dat	we	iedereen	met	liefde	onder	steunen	en	

ons werk met toewijding doen. We hebben aandacht en zijn 

geïnteresseerd.	We	geven	om	de	mensen	die op	ons	vertrouwen	

en behandelen	ze	gelijkwaardig	en	met	respect.	

We stellen ons open op, naar elkaar als collega’s, en ook naar 

verwanten en vrijwilligers. We koesteren onze talenten en proberen 

deze	verder	te	ontwikkelen.	Zijn	niet	bang	om	zelfkritisch	te	zijn.	

We vertrouwen	op	onszelf,	waardoor	anderen	dat	ook	kunnen.	

Wat bedoelen wij met lef? 

Lef	heb	je	nodig	als	je	dingen	beter	wilt	doen.	 

Dan moet je soms buiten de gebaande paden  

durven treden en kun je niet altijd kiezen voor de  

bekende	weg.	We	tonen	lef	door	lastige	vragen	te	stellen.	 

Bijvoor beeld over de rolverdeling tussen verwanten en 

zorgprofessionals.	Over	de	zeggenschap	van	een	cliënt	en	over	

diens mogelijkheden	en	zorgbehoefte.	

Ook	hebben	we	het	lef	om	dingen	te	proberen.	Door	de	begelei	dings	-

methode	soms	aan	te	passen.	Door	mensen	uit	te	dagen.	Of door	

vaker ‘ja’ te zeggen, ook al is ‘nee’ misschien veiliger. We zijn niet bang 

om	te	twijfelen.	Iedereen	maakt	fouten,	ook	wij.	We	hebben	het	lef	

om	dit	toe	te	geven	en	niet	weg	te	duiken	voor	de mening	van	

anderen.	Wij	willen	hier	juist	(samen)	van	leren.
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Wat bedoelen wij met meesterschap?

Het vermogen om precies te begrijpen wat op welk moment  

nodig	is.	Een	hoog	professioneel	niveau	te	bereiken	waarbij	kennis,	

beoor de lings vermogen en verantwoordelijkheid essentieel zijn. 

Bestaande en nieuwe methodieken in te kunnen zetten en de wil 

om van	elkaar	te	willen	leren.	

Meesterschap is ook het bieden van ondersteuning op maat. 

We staan	naast	de	cliënt,	we	nemen	hun	leven	zo	min	mogelijk	over.	

Dus	stimuleren	we	zelf	kiezen,	zeggenschap	over	het	eigen	leven	en	

het	ontwikkelen	van	hun	mogelijkheden.	Waar het	kan	zelfstandig,	

waar het nodig is samen. 

We dagen onze medewerkers uit hun eigen verantwoordelijk heid 

te	nemen	en	werken	daarom	zelforganiserend.	Zo	weinig	mogelijk	

procedures en protocollen, het werk ondersteund door slimme en 

door	ons	zelf	ontwikkelde	digitale	tools.	Technologie	en	intelligente	

digitale	systemen	zorgen	ervoor	dat	cliënten	en	medewerkers	méér	

zelf	kunnen	doen.	En	we	zetten	muziek	in,	we	bouwen	verder	op	de	

goede	ervaringen	die	we	de	afgelopen	vijf	jaar	hebben	opgedaan.	
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Wat betekent  
onze nieuwe visie  
in de praktijk?
Ondersteunen als het nodig is maar durven loslaten als het 
kan. Met liefde, lef en meesterschap in balans en een eigen 
leven voor de cliënt als ambitie. Midden in de samenleving. 
Dat is in kern waar het in onze visie over gaat. Maar wat 
betekent dat nu in de praktijk? 

• We willen dat iedereen kan deelnemen aan de samen leving. 

Want iedereen hoort erbij. We zoeken naar wederkerigheid: 

wat kunnen	we	voor	elkaar	betekenen.	Niet	alleen	door	wat	

we kunnen,	maar	ook	door	onze	aanwezigheid,	zoals	het	kind	

in de	rolstoel	wiens	lach	ons blij	maakt.	 

• In onze zorg en ondersteuning gaan we uit van wat iemand  

zélf	wil	en	kan.	En	als	dat	schuurt	met	wat	wij	of	wat	verwanten	

daar over vinden, dan gaan we daar het gesprek over aan. 

De wetgeving	bevestigt	het:	mensen	met	een	beperking	hebben	

dezelfde	grondrechten	als	ieder	ander.	We	willen	ze	helpen	om	

die te gebruiken en bieden de ondersteuning die we samen 

afspreken.	 

• Cliënten	leven	hun	eigen	leven.	Kiezen	dit	in	principe	zelf.	

Wij ondersteunen	en	stimuleren	ze	daarbij.	We	dagen	hen	uit,	

ieder	in	zijn	of	haar	eigen	tempo,	om	stap	voor	stap	verder	te	

komen. En we geven het niet gauw op. Dat is soms niet makkelijk 

voor de naasten. Maar we doen het in overleg met elkaar. Ons 

vertrek punt is dat we het samen doen, schouder aan schouder.
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• We durven streng te zijn, maar we blijven wel naast mensen staan. 

Denken	wij	bijvoorbeeld	dat	iemand	zelfstandig	met	de	bus	kan,	

terwijl	een	ouder,	broer	of	zus	daar	huiverig	voor	is?	Dan	gaan	

we	in	gesprek.	We	staan	dan	wel	pal	voor onze	beoordeling	en	

voeren	het	gesprek	vanuit	onze	professionele	overtuiging.	

En dat	doen	we	altijd	met	respect	en	begrip.	 

• We	vinden	het	belangrijk	om	medewerkers	en	cliënten	mee	

te nemen	in	moderne	maatschappelijke	ontwikkelingen.	

Zo onderzoeken	we	samen	hoe	moderne	technologie	de	

kwaliteit van leven kan verhogen. We staan open voor nieuwe 

ontwikkelingen op dit gebied en denken graag mee om tot 

de beste	oplossingen	te	komen.	 

• De persoonlijke verantwoordelijkheid van onze mede werkers 

wordt	groter.	Meer	ruimte	om	zelf	te	beslissen	en te	klank	borden	

bij collega’s. Meer dan ooit zijn zij de gesprekspartner van de 

verwant;	de	gang	naar	de	manager	blijft	mogelijk,	maar	is niet	

het vertrekpunt.
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Onze opdracht
Een gewoon leven, een eigen leven.
Het is mogelijk, voor iedereen.

Wij zijn Philadelphia.
Mogelijk-makers die je aanmoedigen  
om te leven zoals jij wilt.

Wat jouw behoefte ook is.
Wij geven je het vertrouwen om te groeien.
Samen halen we het beste uit elkaar.
Met liefde, lef en meesterschap.

Er kan zo veel. Kansen overal.
Daarom dagen we onszelf en elkaar uit.
Dus pak je vrijheid. Doe het op jouw manier.
En zoek naar mogelijkheden. Voor vandaag en morgen.

Ga ervoor. Je kan het!

Recht uit het hart. Midden in de samenleving.
Samen doen we het.

Philadelphia
Het beste uit elkaar
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